
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
 
Dit is alweer de laatste week van het thema ‘ziek en gezond’. De kinderen hebben o.a. 
geleerd over het eigen lichaam, veel bewegingsactiviteiten gedaan buiten en in de gymzaal, 
geleerd over de dokter en wat ziek zijn is en ook goed geassisteerd bij het beter maken van 
vele patiënten! We hebben tevens een mooie beer geverfd en geoefend met pleisters 
plakken. 
 
De komende tijd gaan we richting de lente en zullen gaan kijken naar alles wat groeit en 
bloeit. Daarnaast zullen we gaan leren over babydieren en de natuur. We zingen liedjes en 
leren een nieuw versje. Wij hebben er nu al zin in! 
 
Er zijn de afgelopen weken wederom nieuwe kinderen gestart bij ons: 
 
Vinken: welkom Emil  
Zwanen: welkom Nourayn  
 
Leuk dat jullie bij ons komen spelen! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team het Sterrenkind 
Bernardine- Shaima- Wendy- Sanne- Danya 
 
 
 

 

 

 

 


